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Nieuwsbrief

van de Interkerkelijke Gemeente
Guardamar del Segura '‘De Hoeksteen’

Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse bewoners en
toeristen aan de Costa Blanca.
Kerkzaal: Los Angeles, Plaza de los Halcones 27,
0318 Torrevieja

i.

De kerkdiensten elke zondag om 10.30 uur
Predikant: Henk Blankespoor

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.IGGDS.NL
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Van de redactie

Beste gemeente,

Omdat we op 20 april het Paasfeest hopen te

vieren, volgt hieronder een gedicht dat

betrekking heeft op dat grote moment in de
geschiedenis.

Paasgedicht

Het graf is open en verlaten, als teken van verloren strijd,

n doodsangst viuchten de soloaten, paniek heerst alom wijd en zijd.

Z.e kunnen het haast niet geloven, de Leerlingen zijn zeer ontdaan.

Het gaat hun kleln verstand te boven, een schokgolf tn hun broos bestaan.

Tot Christus Zelf, met hew bewogen, hew opzoekt in hun diep verdriet,
want Hij is vol van mededogen, voor wie gelovig op Hew ziet,
Nu moeten zi| het wel geloven en al hun blijdschap breekt zich baan.

Al gaat het hun verstand te boven, 't Ls waar: de Heer is opgestaan.

De grote vijand is verslagen, gedoemd tot sidoering en angst.
Geboeld tot aan zijn Laatste dagen, want eeuwig leven duurt het Langst.
Ben nieuwe lente is begonnen, vervassend keerpunt in de tijd,

waar dood en graf zijn overwonnen, straalt Leven tot in eeuwighetid,
Dichter(es) onbekend

Zoals ik al eerder heb meegedeeld is dit mijn laatste Nieuwsbrief. Ik dank
de kerkenraad voor het in mij gestelde vertrouwen, allen die mij stukjes
hebben toegestuurd en ik bedank mijn schoonzusje Ineke Bais-van der
Heijden, die elke maand weer klaar stond om de eindredactie voor haar
rekening te nemen. Ik weet (nog) niet wie het van mij gaat overnemen,
maar ik hoop dat mijn opvolg(st)er het, net als ik in de afgelopen 6 jaar,
met hart en ziel gaat doen. Wellicht in een heel andere form, maar dat
maakt niet uit. Als het nieuws uit de gemeente maar naar de gemeente
toe blijft komen.

Het gaat jullie allen wel!
Met vriendelijke groeten,
Anneke Nijhof
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'y 2 Mededelingen van de
r '}J kerkenraad

Van de voorzitter

Beste gemeente,

We zijn dankbaar dat we het 60-jarige jubileum mochten vieren van onze
predikant Henk Blankespoor. Henk, die al 60 jaar dienstbaar is voor het
Koninkrijk.

We kijken terug op een mooie zondag. Ook zijn wij vereerd dat dit bij ons
mocht plaatsvinden. We hopen dan ook dat er nog wat jaartjes mogen
bijkomen, als de Heer het toelaat.

Ook wil ik mijn dank uitspreken aan Anneke Nijhof. Je hebt veel voor de
kerk gedaan en nu stop jij met het maken van de Nieuwsbrief. Je vindt
het allemaal te veel worden en dat begrijpen wij maar al te goed.
Gelukkig kan je het scriba-werk nog wel blijven doen en heb je ons
toegezegd om jouw periode uit te dienen. Heel veel sterkte in alles en
Gods zegen.

Verder wens ik een ieder, die straks weer naar Nederland gaat, een goede
reis en veilige aankomst. En voor die hier blijven, geniet van alles wat ons
gegeven wordt.

Groet,
Tim Hop

Van de diaconie

Op zondag 13 maart hopen we weer het Heilig Avondmaal
met elkaar te vieren. De daarbij behorende doelcollecte is deze keer hulp
aan ouderen in de Oekraine.
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We zien allemaal vreselijke beelden van de oorlog in Oekraine. Als
bestuurslid van Diaconea Nunspeet ben ik daar afgelopen december op
bezoek geweest.

Diaconea is een kleine organisatie binnen de Nederlands Gereformeerde
Kerk Nunspeet die daar allerlei hulpverlening biedt. Denk aan micro
kredieten, bouwkundige renovaties, jongerenreizen en sinds kort ook het
project Adopt a Granny.

Maandelijks geven donateurs een bedrag voor hulp aan een Granny.

Op dit moment ondersteunen wij op deze wijze 40 ouderen.

Alle geld wat naar Oekraine gestuurd wordt, gaat naar de zeven, in dat
gebied werkzame, predikanten.

Zij zijn verantwoordelijk voor de verdeling van de gelden.

Tijdens dit bezoek heb ik alle predikanten bezocht en ben, samen met
anderen, op bezoek geweest bij verschillende ouderen.

Al ruim 20 jaar kom ik in de Oekraine, maar deze bezoeken hebben veel
meer indrukken achtergelaten: ouderen eenzaam in hun kleine en vaak
koude huisje en regelmatig geen stroom.

De predikanten hebben nu allemaal een voedselvoorziening opgezet voor
de mensen die dit nodig hebben.

Enkele dames uit de gemeente koken 2x per week voor 30 personen een
maaltijd.

U begrijpt dat dit veel geld kost.

Er worden ook wel ingrediénten door gemeenteleden gebracht, maar
omdat de vrouwen allemaal alleen thuis zijn (mannen of zoons in leger) is
werken op het land moeilijk.

Wilt u geld doneren bij de avondmaalscollecte voor deze maaltijdenservice
voor deze winter?

Ik zal zorgen dat het goed terecht komt.

Wilt u meer weten over ons werk, vraag het mij gerust tijdens de koffie.
Alvast hartelijk dank voor uw gift.

Ingebracht door Ans Visscher - Diaconea Nunspeet.

Jan Broere,
diaken
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Kort verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden
op maandag 24 februari 2025

Er wordt gevraagd of we nog aandacht besteden aan de biddag
voor gewas en arbeid. Omdat op de zondag na biddag (woensdag
12 maart) gastpredikant ds. G.J. van Harten voorgaat, zal Henk
Blankespoor de zondag daarna (23-3) daar aandacht aan
besteden. De doelcollecte voor de kerk zal op zondag 6 april
worden gehouden.

Henk Blankespoor is eventueel bereid om in 2027 DV weer drie
maanden te komen. Dit zou dan mei, juni en juli zijn of augustus,
september en oktober. Hij houdt het nog even in beraad.

Op Goede Vrijdag (18/4) houden we de dienst 's morgens om
half elf. Het zal een korte, sobere dienst worden.

Het is de bedoeling dat men in stilte de kerk verlaat en naar huis
gaat. Er is dus geen koffiedrinken achteraf.

Anneke Nijhof
scriba
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Van de predikant

GODS LEIDING IN JE LEVEN

Misschien komt het door mijmeringen bij de feestelijke
herdenking van mijn 60-jarig ambtsjubileum. Een
moment dat je in dankbaarheid wel even mag terugkijken op hoogte- en
dieptepunten in je leven. Om te constateren dat Gods sturende Hand in
zoveel dingen aanwezig was. Toch merk ik telkens hoe moeilijk het is voor
veel mensen om daarin Gods leiding in hun eigen leven te ontdekken.
Van mijn geestelijke vader, een Ned. Hervormde catecheet, leerde ik dat
God een plan heeft met je leven. Dankzij "oom” Jan verstond ik later
psalm 139 zoveel beter:
‘Uw ogen zagen mijn vormeloos begin;
in Uw boek waren ze alle opgeschreven,
de dagen die geformeerd zouden worden,
toen nog geen daarvan bestond’.
Uit het hart van dat lied van David, vers 16.

‘Ach’, zegt u, ‘ik heb best veel pech gehad in het leven. Als ik geboren was
in een andere familie, was het allemaal veel gemakkelijker geweest

Je familie kies je inderdaad niet zelf uit, in tegenstelling tot bijvoorbeeld je
vrienden.

Een jongetje vroeg eens aan zijn moeder ‘Mamma, waar was ik, toen ik
nog niet geboren was?’

Kinderen kunnen soms meer vragen dan wij als volwassenen kunnen
bedenken. De moeder van dat ventje moest heel diep nhadenken, toen zei
ze: ‘Je was in de gedachten van God.” Wat een schitterend antwoord. Het
staat letterlijk in Jeremia 1:5.

Of je pech of ‘geluk’ hebt gehad, maakt voor ons gevoel wel degelijk veel
verschil, maar voor Gods plan met ons leven absoluut niet. Het gaat erom
dat Hij een plan heeft om er iets heel moois van te maken, zoals nota
bene met het volk Israél het geval is, zegt de profeet Jeremia in hoofdstuk
29 vers 11.

Dikwijls net als een schilderij van Rembrandt, waar het lichtende ‘clair’ des
te mooier uitkomt tegen die achtergrond van het donkere ‘obscure.’
Daarbij zijn de keuzes die wij mogen, kunnen en moeten maken, bepalend
voor de uitkomst. Erasmus geloofde terecht in de vrije wil van de mens,
waar Luther maar veel moeite mee had. De Bijbel staat echter vol met
uitnodigingen om voor Jezus als de Messias te kiezen.

Dat geloven is een genade, een gave van God, zegt Paulus in Efeziérs
hoofdstuk 2, vers 8 tot en met 10. Dat krijg je als je Hem wilt aannemen
volgens Johannes (hoofdstuk 1 vers 12). Het komt van Boven, je hebt het
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niet van jezelf. En op datzelfde moment blijkt dat God Die dat allang van
tevoren gezien heeft, je ‘gemaakt’ heeft om in de kracht van de Heer
Jezus allerlei goede werken te gaan doen, die Hij voor ons heeft klaar
gemaakt. Van dat Griekse woord voor “*maaksel” komt ons ‘poézie’, je
leven wordt een fantastisch gedicht!

Hoe komt het toch dat twee mensen afkomstig uit hetzelfde milieu zo
verschillend kunnen eindigen? Soms wordt de één een zieke misdadiger
en de ander een groot geleerde. Gods prachtige plan ligt voor ieder klaar,
maar je moet er wel instappen. Hebt u die stap al gezet? Je behoeft niet
te wachten of het je ‘gegeven’ wordt. Het wordt je gegeven, als je je maar
openstelt!

Natuurlijk kiest God niet de een wel en de ander niet uit. Hij heeft de hele
wereld lief en Jezus als de Messias uitgekozen opdat een ieder die in Hem
gelooft, niet verloren ga maar eeuwig leven hebbe, zegt het bekende
woord van Jezus in Johannes hoofdstuk 3, vers 16.

Dan zie je Gods leiding in en met je leven, dat niet meer een haperend
gedicht is, waar van alles aan mankeert en rammelt, met een slecht ritme
en metrum, maar een waar kunststuk dat verwijst naar Hem, Die met
iedereen zoiets moois voor heeft.

ds. Henk Blankespoor

Spaanse versie van het : ‘Onze Vader’

Het is zo langzamerhand traditie geworden dat Mercedes na de viering
van het Heilig Avondmaal het Onze Vader met ons bidt. En natuurlijk doet
zij dat in het Spaans. Ik vond de Spaanse versie in het kerkblad van
Benidorm, ‘de Schakel’ en het leek me goed om het een keer af te
drukken in de Nieuwsbrief. Bij deze dus.

Padre nuestro
Que estas en los cielos,

Santificado sea tu nombre.
Venga tu reino.
Hagase tu voluntad, Como en el
cielo,
Asi también en la tierra.

El pan nuestro de cada dia, danoslo hoy.
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Y pardonanos nuestras deudas, Como
también nosotros perdonamos A nuestros
deudores.
Y no nos metas en tentacion, Mas
libranos del mal;

Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, Por

todos los siglos.
Amen.

PASTORAAT

Heel bijzonder, maar deze maand hebben we niemand die we moeten
noemen als gevolg van ziekte of ongeval. Daar kunnen we de Heer alleen
maar voor danken. Ik wens u namens het pastorale team gezegende
paasdagen toe.

P.S. Op het laatste moment ontvingen we van Nellie van Hoeflaken het
volgende bericht:

‘Het hart van Frank is goed, maar de nieren zijn in slechte staat. Moet
daarom as donderdag voor het maken van echo’s, die beoordeeld moeten
worden door een nefroloog. Dus we zijn er nog niet.’

Ook ontvingen we het bericht dat Dick Windhoud in het ziekenhuis is
opgenomen vanwege het feit dat zijn heup uit de kom is. Gisteren is hij
hieraan geopereerd. Op het moment dat dit wordt geschreven, weten we
nog geen verdere bijzonderheden.

We wensen hen beiden een voorspoedig herstel toe en we hopen dat ze
ondanks alles de kracht en de nabijheid van onze God mogen ervaren.

Hartelijke groeten,
Maria Hop
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Wat een vriend. wat een vriend
Want Hij droeg de schuld
Die ik had verdiend
Hij nam van mij al’

Alle schuld

Hij maakte mij vrij

Wat een held. wat een held
Want Hij droeg het kruis
Dal ons nu vertelt
Je bent welkom thuis
Bij de Heer
Hij maakte mij blij

Wat een God, wat een God
Die zo aan ons dacht
Hij heeft dwars door de dood
Het leven gebracht
En ik weet
Er is niemand als ITij
. Hij maakte mij vrij
i maghte/mi blij -~ ;’&
QN A )

b/

Dichter(es) onbekend

Verjaardagen

¥
VERJAARDAG In de maand april zijn de volgende personen
) aq jarig:

5 april Maria de Graaf
15 april Elske Haveman
20 april Ria de Bruijne
20 april Matys van Genderen
21 april Chris Vanderwegen
25 april Abram de Haan
26 april Rina van der Laan
28 april José Lindhout

Allemaal een gezellige dag toegewenst en Gods zegen voor dit nieuwe
levensjaar.

De redactie
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Bedankt voor de mooie gift voor Haiti

Met dankbaarheid in het hart, in tijden van nood
schijnt uw licht helder en fijn.

Uw gift vol liefde, zo warm en groot

brengt hoop en kracht

bij de mensen in nood.

Vanuit Haiti, een land vol strijd,
stuurt men een glimlach

diep en wijd.

Uw steun is een zegen

dat ons samenbrengt.

Wij danken u voor uw liefde.

Namens het bestuur,

Ria van der Linde-Pollemans
voorzitter van:

Vrienden van Haiti Nederland

Activiteiten

Inspiratie-bijeenkomsten

Elke woensdagochtend om 10.30 uur in de
kerkzaal. Onder leiding van de predikant worden
er verschillende onderwerpen/bijbelgedeeltes
behandeld. U bent van harte welkom om mee te
denken en om mee te praten!
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Wie, Wat, Waar?

Kerkenraad

Voorzitter/Ouderling:
Tim Hop, tel. 0031622392366
E-mail: tim@prostairs.nl of praeses@iggds.

Scriba/Ouderling:
Anneke Nijhof-Bais, tel. +31 6 207 312 18
E-mail scriba: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl

Kerkrentmeester/Ouderling/Vicevoorzitter
Carla van den Born-Beukhof, tel. +31 633 306 441
E-mail: carlavdbornbeukhof@gmail.com

Pastoraat/Ouderling
Hilda Windhoud-Beukers, tel. +31 6 148 969 34
E-mail:_hildavdmheen@solcon.nl

Diaconie/Diaken:
Jan Broere, tel. +31 6 235 023 14
E-mail: elja@familiebroere.nl

Vertrouwenspersoon kerkenraad/gemeente:
Kees van Velzen, tel: +31 6 512 951 91
E-mail: keescvanvelzen@gmail.com

Pastoraal team

Namens de kerkenraad:

Hilda Windhoud-Beukers, tel. +31 6 148 969 34
E-mail:_hildavdmheen@ solcon.nl

Maria Hop-Koelewijn, tel. +31 6 482 371 41,
E-mail: maria@prostairs.nl

Tiny Willemse-Jonker, tel. +31 6 153 980 14
E-mail: stijntjejonker@gmail.com

Beheerder website: Stieneke de Vries
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Financién

Het rekeningnummer van de kerk is: Iban ES41 2100 6225 1602 0002
1905 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en
Guardamar.

Het rekeningnummer van de diaconie is: Iban ES87 2100 6225 1102
0003 6163 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en
Guardamar.

Onze kerk is ingeschreven in het ANBI-register in Nederland bij de
Belastingdienst afd. Buitenland te Eindhoven onder nummer 825430628,
waardoor donaties en giften aan onze kerk fiscaal aftrekbaar zijn in
Nederland.

Adressen

Pastorie
Calle Orense 1 31, 03170, Cuidad

Quesada

Telefoon predikant: +31 657 119
914

E-mail: predikant@iggds.nl of
predikant.iggds@gmail.com

Kerkzaal

Los Angeles
Plaza de los Halcones 27
03183 Torrevieja

INTERNET

Website: www.iggds.nl

E-mail: info@igagds.nl of scriba@iggds.nl

Copy inzenden: redactie@iggds.nl
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